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DIE ONTKENT HET?
¿QUIÉN LO NIEGA?

De toekomst is stervende.
Duizend leugens geweven wolken.
De groene jurk grijs.
Duizend misleidingen stik in de wind.
Nep blauw is rode dood.
El futuro está muriendo.
Mil mentiras tejen las nubes.
El verde se viste gris.
Mil engaños asfixian al viento.
El falso azul es rojo muerto.

Omdat de vrede verloor zijn baan.
Omdat Justitie ziek is.
Omdat reden gefaald heeft.
Porque la paz perdió su empleo.
Porque la justicia está enferma.
Porque la razón ha fracasado.

En de macht om te doen schade heeft gewonnen.
En menselijkheid is een ijdele droom.
En de woorden zijn alleen afval poeder.
Y el poder de hacer daño ha ganado.
Y la humanidad es un sueño vano.
Y las palabras son solo polvo.

Wie kan het wijzigen?



¿Quién podrá cambiarlo?

De goden gepensioneerd zijn.
Hebzucht is alleen ademde.
Het misbruik van macht is de wet.
Alleen ambitie wordt gedronken.
Los dioses están jubilados.
Sólo se respira la codicia.
El abuso del poder es la ley.
Sólo se bebe la ambición.

Die kunnen vermijden?
¿Quién podrá evitarlo?

Niemand!... Het is het antwoord.
Vergetelheid... Het is de hoop.
Het bewustzijn is rotten.
Op de plaats waar de toekomst sterft.
¡Nadie!. Es la respuesta.
El olvido. Es la esperanza.
La consciencia está podrida.
¡Donde el futuro se muere!.
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